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Mededelingen 

Rond de dienst van zondag 
Aankomende zondag is het Eeuwigheidszondag, of anders gezegd: de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Dit is ieder jaar weer een bijzondere zondag, 
omdat we samenkomen rond verdriet en hoop. We noemen de namen van hen, 
die ons dit jaar uit de gemeente, ontvallen zijn. En tegelijkertijd zien we uit naar 
Gods nieuwe wereld. Dat toekomstbeeld is onze houvast in de kerk, wanneer 
we leven uit de verwachting dat de dood geen einde is, maar een nieuw begin. 
In deze dienst gaan wij als beide wijkpredikanten van ZuidWest voor. Met liefde 
en respect zal bij het noemen van de namen ook iedere keer een kaars worden 
aangestoken. Zo maken wij het licht van Gods aanwezigheid, als symbool van 
de hoop, zichtbaar. Maar de kring is breder dan die van onze gemeente. We 
denken in onze vieringen ook altijd aan de wereld. Daarom zal er ook een kaars 
worden aangestoken voor hen die zijn omgekomen in een oorlog, door een 
ramp of die naamloos gestorven zijn. We doen dit in het geloof dat God hen kent 
en niet vergeet. Tot besluit van de eredienst kan iedereen aanwezig in de kerk 
een kaarsje aansteken, voor diegene die zij persoonlijk gedenken. Als thema 
van de dienst is gekozen voor: ‘Sterker dan de dood, is de liefde’. Hiermee 
sluiten we aan bij de tekst waar de kinderen die zondag ook mee bezig zijn, nl. 
uit Hooglied 8, vers 6-7. Daar hebben wij een tekst bij gezocht uit Romeinen 8, 
vers 38-39. Aan deze dienst werken muzikaal mee: Guus Fennema (organist) 
en Saskia Rekké (harpist). In de middag zijn er weer twee momenten in de kerk 
voor om samen te komen in een rustig moment van gedenken en ontmoeting. 
Hiervoor heeft u een brief ontvangen en we zien er naar uit, ook al is het om een 
verdrietige reden, elkaar te ontmoeten als kring van familie en vrienden en 
vanuit het pastorale team. 
Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan 
 
Meeleven met 
Cor Spaander (Staringlaan 2) leeft al weer geruime tijd met kanker. Hij voelt 
zich, ondanks de niet goede vooruitzichten, best vitaal. Helaas is uit de 
controles gebleken dat er opnieuw chemobehandelingen noodzakelijk zullen 
zijn. Ook voor zijn echtgenote Anne geldt dat haar gezondheidsklachten in ernst 
toe nemen. Op dit moment is daar nog onderzoek naar gaande. Deze tijd vraagt 
om uithoudingsvermogen en veerkracht. Wij wensen Anne en Cor sterkte en 
wijsheid toe.  
Ds. Loeki van der Laan 
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Bedankje 
Mevrouw Gudrais-Melse (Kerkewijk 79-57) is na een verblijf van een aantal 
weken in Ede weer terug in haar eigen appartement. Ze is blij met haar 
familie,  alle trouwe kennissen en haar contactpersoon van de kerk die haar in 
Ede hebben opgezocht. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging  
naar de familie Komduur, Dr. Colijnstraat 43. 
 
Van de Bloemengroep:  
De schikkingen op de zuil en de tafel sluiten aan bij het thema “Sterk als de 
dood is de liefde.”(Hooglied 8:6 en 7) 
 
Vieren & bezinnen met Advent 
Graag vestigen wij jullie aandacht nog eens op een tweetal ontmoetingen, 
waarvan de 1e volgende week al is. Met kunst, muziek en meditatieve 
momenten vullen wij graag jullie ‘time-out’ in tijdens Advent. Daarbij sluiten we 
aan bij Maria. Zij staat in het middelpunt deze weken al was het alleen maar 
vanwege de kleurrijke expositie in de Petrakerk.  
Do 28-11: Maria: verguisd en bemind  
Do 12-12: Maria: moeder van alle gelovigen 
Aanvang & locatie: Van 19.30-21.00 uur, in de Kerkenraadskamer, ingang 
Dennenlaan, Petrakerk. Alle avonden zijn los te bezoeken. Wel graag even 
aanmelden bij ons. 
Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan 
 
Zondag 24 november is de collecte bestemd voor PKN Pastoraat;  

Pastoraat met het oog op het einde  
Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en 
liefde. Aandacht geven aan mensen in de gemeente én 
aan mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op 
Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De 
Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 
pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen 
en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een 
belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, 
en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen 
veel verschil maken. Met jouw bijdrage aan de collecte 
ondersteun je het pastorale werk van de Protestantse 
Kerk.  

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. pastoraat. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte  
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank 
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Vanuit de Algemene Kerkenraad 
Gemeenteavond Op woensdag 27 november 2024 organiseert de AK weer een 
Gemeenteavond. Er staan twee onderwerpen op de agenda. Daarvoor willen we 
graag ruim de tijd nemen: om toelichting te geven en om eventuele vragen te 
beantwoorden. De deuren van de Petrakerk staan open vanaf 19.10 uur. Na de 
inloop met koffie starten we om 19:30 uur. De twee agendapunten betreffen de 
staat van onze financiën en de stand van zaken van rondom het uitvaartteam 
dat wordt opgestart. Voor meer informatie en een gedetailleerd programma: zie 
de laatste uitgave van Samen Een. De gemeenteavond zal ook live te volgen 
zijn via www.kerkdienstgemist.nl.  

Begrotingen 2025 In de bijeenkomst van de algemene kerkenraad (eind 
oktober) zijn twee begrotingen besproken. Het gaat hierbij om de begroting van 
het College van Diakenen en de begroting van de Protestantse Gemeente 
Veenendaal. Beide begrotingen liggen ter inzage beschikbaar op het kerkelijk 
bureau. Hierbij is een toelichting aanwezig. U kunt tot begin december uw 
vragen indienen bij ondergetekende (scriba@pkn-veenendaal.nl). Als er geen 
vragen komen, worden de begrotingen in december definitief vastgesteld.  
 
Samen Eten in het Trefpunt.. 

Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner. 
Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige 
koks. 
Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms 
voorgerecht of soep. 
Wanneer je vegetarische eet kan je dat 
aangeven en daar wordt rekening mee gehouden 

Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat 
melden wanneer u zich inschrijft.  
Vrijdag 29 november 2024 aanvang 18.00 u. 
Welkom vanaf 17.30u. Kosten 5 euro p.p. 
Opgeven kan (bij voorkeur via e-mail ) tot en met dinsdag 26 november 2024 
E-mail adres: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
Of bellen naar: Tonny van Woerkom. Tel.: 06-40510873 
 
Kerstkaarten te koop 
De dames van de kaarten maak groep zijn de afgelopen weken druk bezig 

geweest om mooie kerstkaarten te maken. 
Deze zijn vanaf nu te koop voor €1,- per stuk. U 
vindt ze in de kaartenstandaard in de 
ontmoetingsruimte naast de boekentafel. De 
opbrengst gaat volledig naar het Veenendaalse 
Bliss to Shine dat zich inzet om gezinnen, die 
met kanker te maken krijgen, een dag in het 
zonnetje te zetten. U kunt zelf contant betalen 
door het geld in het spaarpotje te doen.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:scriba@pkn-veenendaal.nl
mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
mailto:eten@pkn-veenendaal.nl
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Afgelast: 8 december Marijke van Dijk “Maria, de moeder van Jezus, wie 
was zij?”  
Helaas gaat deze lezing niet door vanwege ziekte van Marijke. 
Karin de Jonge 
 

 
 
 
Festival of Lessons and Carols (Veenendaals Kamerkoor) 
 
Inmiddels traditie in de Petrakerk in de adventtijd: een muzikale inleiding op 
Kerst middels negen lezingen, afgewisseld met negen antwoordliederen. 
Deze keer zorgt het Veenendaals Kamerkoor voor een mooi programma. 
Het concept voor dit type viering werd in 1918 door Eric Milner-White 
aangepast voor gebruik tijdens een dienst op kerstavond in de kapel van 
King’s College in Cambridge. In negen korte Bijbellezingen (Lessons) uit 
Genesis, de profetische boeken en de evangeliën wordt het verhaal verteld 
van het paradijs, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De 
lezingen worden afgewisseld met het zingen van kerstliederen (Carols), 
gezangen en koormuziek. Het “Festival of Lessons and Carols” heeft zich 
inmiddels wereldwijd verspreid als opmaat naar Kerst. Tegenwoordig wordt 
ook uit het Nieuwe Testament gelezen. 
 
Tijd/Plaats: zondagmiddag 22 december in de Petrakerk om 16.00 uur. 
(Inloop vanaf 15.30 uur). 
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Oproep: inzending voorstellen doel vastenactie 
De vastentijd begint op Aswoensdag, 5 maart 2025. Alhoewel dit nog ver weg 
lijkt, vinden er al voorbereidingen plaats voor de vastenactie. Tijdigheid is van 
belang om een en ander straks in goede banen te kunnen leiden. De komende 
periode willen wij het goede doel bepalen dat wij als gemeente gedurende de 
vastentijd willen steunen.  
Wij willen jullie in de gelegenheid stellen om een voorstel te doen voor het te 
steunen goede doel. Daarom doen wij de oproep om vóór 1 december 
voorstellen in te dienen, met een duidelijke onderbouwing van de reden waarom 
dit een passend doel is voor onze vastenactie. Daarnaast vragen wij jullie om 
uiteen te zetten hoe de organisatie achter het goede doel vóór en gedurende de 
vastentijd bij kan dragen aan representatie van het doel richting onze gemeente 
(bv. audiovisuele middelen, drukwerk, activiteit of persoonlijke voordracht).   
Mail ons graag voor 1 december via: zw-diaken-vz1@pkn-veenendaal.nl. Wij 
zullen de inzendingen daarna beoordelen. Begin januari zullen wij vervolgens 
bekend maken aan welk goede doel wij de vastenactie willen verbinden. 
Alvast dank voor jullie inbreng.  
De vastenactie-commissie 
 
Kijkcijfers 
Ingebruikname orgel concert 15 november: Direct: 21  Opname: 253 
Kerkdienst 17 november:                              Direct: 30  Opname:   79 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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